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Die regen zal overvloedig zijn
Arie van der Stoep

We mogen moed hebben. God kan ons gebruiken! Dwars door onze gebrokenheid heen is Hij
daartoe in staat. We kunnen ons afvragen: ‘Hoe moet Hij dat doen?” We denken dan aan al die
dingen waarin we zwak zijn. Maar Jakobus schrijft: ‘Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad
een gebed ... en de hemel gaf regen ..." (1)

God gebruikt zwakke mensen. Elia was echt niet altijd even sterk. Maar God bekrachtigde zijn gebed (1).
Dat is waarop het aankomt: wat God doet met wat wij doen.

Elia waagde het om God te geloven en te gehoorzamen en op te trekken tegen een overmacht. Eén
man tegenover 450 Baalspriesters (2). Wiens god zou regen geven? Het einde van het verhaal kennen
we: de afgod bleek niets te zijn, maar toen Elia God om regen bad, beantwoordde God zijn gebed.

Totdat het wolkje verscheen

Elia was een mens zoals wij... Daarom hebben we perspectief. Ook ons kan en wil God gebruiken. Hij
weet dat we van onszelf zwak en bang zijn en ons onmachtig en ongeschikt voelen. We hebben ook al
zo vaak gefaald! Maar onze God is de God van Elia, die vandaag dezelfde is (3). Hij wacht op ons geloof
en gebed.

In die strijd tussen God en de Baalspriesters was er maar één man nodig. Eén die de moed had om,
tegen alle onmogelijkheden en zijn eigen zwakheden in, te blijven bidden, totdat God antwoord gaf.
Totdat het wolkje aan de hemel verscheen dat uitgroeide tot die enorme hoosbui (4) - als antwoord op
de toestand waarin het land verkeerde.

Hoe is onze toestand, de toestand in onze beschikbaarheid en bruikbaarheid voor God? Twijfelen we
aan onszelf? Hebben we twijfel over hoe God ons ziet?

Op ons gebed

Nou, God weet wie Hij heeft uitgekozen om Hem te dienen en voor Hem te leven (5). Daarvan heeft Hij
de consequenties genomen, toen Hij Jezus voor ons gaf en door Hem begon aan het werk van onze
volmaking (6). Dat werk maakt - tegen alle zwakheid in - zijn Koninkrijk in ons leven zichtbaar en toont
dat Hij in staat is om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen (7).

God heeft in ons hart de liefde voor Jezus gelegd en het verlangen naar een leven dat Hem welgevallig
is. Op ons gebed zal Hij door zijn Geest dat leven uit Hem als een regen over ons uitgieten. En die
regen zal overvloedig zijn! (8)

Uit de Bijbel:

(1) Jakobus 5:16b-18.

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Elia was slechts een

mens zoals wij en hij bad een gebed ... en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten.

(2 1 Koningen 18:22.



Verder zei Elia ...: Ik ben als profeet van de Heer alléén overgebleven, en de profeten van de Baal zijn
vierhonderd vijftig man.

(3) Jesaja 43:13.
Ook voortaan ben Ik dezelfde ... Ik werk, en wie zal het keren?

4) 1 Koningen 18:44-45.
... Zie, een wolkje als de hand van een man stijgt op uit de zee. ... Toen, in een oogwenk, werd de hemel
zwart van wolken en wind, en viel er een zware stortregen...

(5) Johannes 15:16.
... Ik heb jullie uitgekozen ..., opdat jullie zouden ... vruchtdragen en jullie vrucht zou blijven, opdat de
Vader jullie alles zal mogen geven, wat jullie Hem bidden in mijn naam.

(6) Efeziérs 1:22-23.
... de gemeente, ..., zijn lichaam ..., vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.

(7) Efeziérs 3:20-21.
Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij
bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid ...

(8) Titus 3:5-6.

... de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland.
Johannes 10:10.

... Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed (= en overvloed van leven - AvdS).
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